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Sacramentsprocessies in het heuvelland 

zomertentoonstelling juli-augustus 2023 

 

 

Heiligdom St. Gerlach – Onderstestraat 1 – Houthem 



De Broonk is terug! Op 18 juni 2023 vond in Wahlwiller en andere dorpskernen rond het plateau van 

Margraten voor het eerst sinds jaren weer een sacramentsprocessie, een Broonk, plaats. In andere 

dorpen, waaronder Eijsden, Gronsveld, St. Geertruid, Banholt, Cadier en Keer en Margraten, is dit 

katholieke feest nooit weggeweest en is het nog springlevend. De tentoonstelling Broonk! toont het 

gevoel van de Broonk in deze dorpen aan de hand van foto’s. De Broonk is het zomerse gevoel dat 

elke heuvellander meeneemt op zijn of haar levenspad, het gevoel van de parochiegemeenschap 

waarvoor de zomer pas begint als met de Broonk het kerkelijke seizoen tussen Pasen en 

Sacramentsdag, met daartussenin Pinksteren en Hemelvaart, is afgesloten. Het is ook de afsluiting 

van het voorjaar waarin de natuur in het heuvelland rond Pasen ontluikt en rond Sacramentsdag in 

volle bloei staat. Daarna volgt de lange zomervakantie.  

 

De mensen trekken in de Sacramentsprocessie met het Allerheiligste, met Christus, door hun dorp 

of wijk. Ze pronken met hun versierde huizen en straten. Onderweg bij Heilige Huisjes staat de 

processie stil. God wordt gedankt voor zijn genade en er wordt gebeden voor degenen in de 

gemeenschap die het moeilijk hebben of die overleden zijn. Dit gaat zo al sinds vele generaties. 

Levenden en overledenen. Nieuwkomers en degenen die in de gemeenschap zijn opgegroeid. 

Degenen die zijn weggetrokken en degenen die gebleven zijn, degenen die te gast zijn (familie en 

bekenden) en degenen die gasten ontvangen. Bij de Heilige Huisjes en in het lof na binnenkomst 

klinken de bekende gezangen van het Sacramentsfeest. Het Adoro te Devote, Lauda Sion en het 

Pange Lingua met daarin het eeuwenoude loflied op het Allerheiligste Sacrament, het Tantum Ergo.  

 

 

Tantum ergo 
Sacramentum Veneremur 
cernui, Et antiquum 
documentum Novo cedat 
ritui: Præstet fides 
supplementum Sensuum 
defectui. Genitori, 
Genitoque Laus et 
jubilatio, Salus, honor, 
virtus quoque Sit et 
benedictio: Procedenti ab 
utroque Compar sit 
laudatio. Amen (Alleluia). 

 

 

Laten wij dan, diep gebogen, 

Prijzen 't grote Sacrament: 

Dat de oude wetten wijken 

Voor het nieuwe Testament. 

Geve het geloof inzicht, 

Waar het zintuig niets herkent. 

Aan de Vader, aan de Zoon 
ook weze lof en eer gebracht: 

Steeds zal men Hun beiden 
brengen Eer en roem en hulde 
en kracht. Hem die voortkomt 
uit Hen beiden, Zij gelijke dank 
gebracht. Amen (Alleluja). 

 

Wanneer voor het laatste het Tantum Ergo geklonken heeft en de pastoor de gemeenschap met de 

monstrans gezegend heeft, wordt de H. Eucharistie in het tabernakel opgeborgen. De pastoor mag 

nu voorgaan in het Broonkfeest, dat in plaatsen als Eijsden met de bekende reidans, de cramignon, 

begint en pas twee dagen later wordt afgesloten. In de tentoonstelling Broonk! staan de mensen en 

hun Broonkgevoel centraal. Elke periode heeft zo haar eigen beeld en gevoel van Broonk. Hieronder 

enkele foto’s van de Broonk in het heuvelland in de jaren zeventig en tachtig. Over deze periode gaat 

ook de film Broonk ien Eesjde, die in het kader van de tentoonstelling getoond zal worden.  
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