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Nieuwsbrief 

nr. 18 / mei 2024 

 

 

Beste Vrienden,  

Na een goed bezochte tentoonstelling over de Kruisweg van Leo Dortants in april  in het heiligdom St. 

Gerlach in Houthem, richten we ons nu als Vrienden van St. Gerlach op enkele nieuwe voorjaars- en 

zomeractiviteiten. 

Graag nodigen we u als Vriend van St. Gerlach uit voor een bezoek aan Museum Valkenburg waar we 

op zaterdag 22 juni om 14.45 uur door één van de Vrienden van St. Gerlach van het eerste uur, Tom 

Cremers, zullen worden rondgeleid in de tentoonstelling  “Limburgse Beeldende Kunst 1910-1975” die 

op basis van zijn kunstcollectie is samengesteld. Een mooie gelegenheid om elkaar wat beter te leren 

kennen, bijvoorbeeld tijdens een gezamenlijke koffie na afloop van het bezoek aan de tentoonstelling. 

Daarvoor is er de jaarlijkse Sacramentsprocessie in Houthem-St. Gerlach op 19 mei 2024 en met 

Pinksteren is er tevens de Pinksterkermis in Banholt die elk jaar in het teken van St. Gerlach staat en 

die op Pinksterzaterdag (18 mei 2024) begint met het binnenhalen van de Gerlachusden door de 

Jonkheid van Banholt.  

Vanuit Vrienden van St. Gerlach zijn we verder bezig met de opening van het kruiswegpark en 

inzegening van de kruisweg van Leo Dortants op 29 juni 2024 door pastoor Dieteren van de parochie 

in Houthem, met de jaarlijkse pelgrimage vanuit de parochie van St. Gerlach naar het graf van St. 

Servaas op 31 augustus 2024 en met devoorbereiding van een tentoonstelling en boek over “Begraven 

in het heuvelland” voordit najaar. Om daarvoor alvast warm te draaien treft u in deze nieuwsbrief een 

bericht aan over een familiedrama dat in Houthem in 1916 plaatsvond (nadere informatie over 

tentoonstelling en boek volgen overigens binnenkort). Verder vindt u in deze nieuwsbrief informatie 

over de Pinksterkermis in Banholt (overgenomen van https://www.immaterieelerfgoed.nl/) en over 

kluizenaars en kluizenaressen uit de tijd van St. Gerlach in de omgeving van Maastricht en Luik.  

Mocht u het leuk vinden om Vrienden van St. Gerlach als vrijwilliger te ondersteunen bij de 

voorbereiding van het boek en de tentoonstelling over “Begraven in het Heuvelland” of bij andere 

activiteiten of wilt u zich inzetten in het bestuur van de Vrienden van St. Gerlach, aarzel dan niet en 

laat ons snel weten. Elke versterking die uit een goed hart komt is van harte welkom!  

Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur Vrienden van St. Gerlach  

https://www.immaterieelerfgoed.nl/
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OP 22 JUNI 2024 SAMEN MET DE VRIENDEN VAN ST. GERLACH  

NAAR HET MUSEUM VALKENBURG VOOR LIMBURGSE KUNST 

 
Op 22 juni 2024 organiseren we een bezoek aan Museum Valkenburg voor de Vrienden van St. Gerlach 
en de vrijwilligers van het heiligdom in Houthem naar de tentoonstelling “Limburgse Beeldende Kunst 
1910-1975”. Het gaat om werken van Limburgse  kunstenaars, zoals Rob Graafland, Edmond 
Bellefroid,  Henri Jonas, Guillaume Eberhard , Han Jelinger, Charles Hollman,  Charles Eijck, Hubert 
Levigne,  Charles Vos en  Willy Gorissen, die verzameld zijn door één van de Vrienden van St. Gerlach, 
Tom Cremers.  Tom zelf zal ons dan om 14.45 uur rondleiden door de tentoonstelling.   

 
 

We verzamelen dus op 22 juni 2024 om 14.45 uur bij de ingang van Museum Valkenburg aan de 
Grotestraat 31 in Valkenburg aan de Geul. De rondleiding wordt door Tom gratis gegeven. De 
tentoonstelling zelf kost EUR 8 per persoon (maar is gratis als u een Museumjaarkaart heeft).  

OPENING VAN HET KRUISWEGPARK ST. GERLACH: 29 JUNI 2024 

Op zondag 29 juni 2024 wordt om 16 uur na de Federatiemis het kruiswegpark [door wethouder Niels 
Dauven] geopend waarna de kruiswegstaties van Leo Dortants door pastoor Dieteren ter plekke zal 
worden ingezegend.  
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PINKSTERKERMIS IN TE BANNET 

 
Nadat men in Banholt een eigen kerk had gebouwd en deze tot rectoraat was verheven, besloot men 
in 1881 tot het halen van een St. Gerlachusden. Voor 1881 werden er in Banholt ook al mei -dennen 
gehaald, maar sinds wanneer is niet bekend. Nadat men een eigen kerk had verkregen, ging men ook 
eigen kermissen invoeren. Doordat men voor de eigen kerk een Gerlachusklok en een Gerlachusbeeld 
had gekocht in Houthem, had men een voorliefde voor de Heilige Gerlachus. Daarom werd er een 
kermis ingevoerd op de sterfdag van St. Gerlachus, op 5 januari. Ook met Pinksteren ging men deze 
heilige vereren. Vanaf dat moment ging men jaarlijks op de zaterdag voor Pinksteren een den halen 
om St. Gerlachus om bescherming te vragen. 

 

Met het halen van de St. Gerlachusden vragen de inwoners van Banholt en Terhorst, Gerlachus om 
bescherming van het vee, het veld en de gewassen in Banholt.  Vandaag de dag is het een feest voor 
het hele dorp en mensen uit de wijde omgeving komen kijken om het schouwspel te aanschouwen. 
Toen in 1937 de Gerlachuskerk officieel erkend werd als een zelfstandige parochie, besloot men een 
eigen processie te organiseren. De Banholtenaren waren zo trots op hun eigen, zelfstandig gebouwde, 
kerk dat men graag zo mogelijk eigen activiteiten wilde hebben. Men besloot om jaarlijks op 
pinksterzondag door de straten te trekken met een processie, in het Heuvelland ook wel de ‘Broonk’ 
genoemd, om het Allerheiligste te eren en te tonen aan de mensen. Hieraan zijn door de jaren heen 
steeds meer mensen deel gaan nemen, ook verenigingen zoals zangkoren, de harmonie en de Jonkheid 
nemen hier aan deel. 

Feitelijk begint de Pinksterkermis al op paaszondag, wanneer de jaarvergadering van de Jonkheid 
Banholt plaatsvindt. De daaropvolgende periode staat volledig in het teken van de voorbereidingen 
voor de Pinksterkermis. De Pinksterkermis start op pinksterzaterdag. ’s Morgens om zes uur wordt 
gestart met het neerlaten en opruimen van de oude St. Gerlachusden, die op Hemelvaartsdag per 
opbod verkocht is. Daarna vertrekt de kapploeg naar het bos om een nieuwe den (circa 30m l ang) te 
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kappen. De den wordt voor hij gekapt wordt op voorspraak van St. Gerlachus gezegend door de 
pastoor. In het dorp worden circa dertig paarden gepoetst en versierd en ten slotte in een lange rij 
voor de dennewagen (een oude oogstwagen) geplaatst. Daarna vertrekt te stoet naar het bos om 
uiteindelijk ’s avonds terug te komen bij de kerk waar de nieuwe St. Gerlachusden overgedragen wordt 
aan de getrouwde mannen van het dorp, die de den rechtzetten naast de kerk. Pinksterzondag staat 
in het teken van de Heilige Sacramentsprocessie, waarbij allerlei kerkelijke bezittingen meegedragen, 
zoals vaandels, beelden en relikwieën. Tijdens pinkstermaandag worden er door de Jonkheid voor en 
na de Heilige Mis speldjes verkocht en 's middags vindt er een feestmiddag plaats die ingevuld wordt 
door diverse artiesten in samenwerking met de plaatselijke horeca. Pinksterdinsdag wordt gestart met 
een Heilige Mis, gevolgd door activiteiten rondom de St. Gerlachusden. De dag wordt afgesloten met 
een rondgang door het dorp door de plaatselijke muziekvereniging, Jonkheid en overige 
dorpsbewoners, waarna de Pinksterkermis met een goed glas bier wordt afgesloten! 
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EEN FAMILIEDRAMA IN ST. GERLACH (MEI 1916) 

Momenteel bereiden we vanuit Vrienden van St. Gerlach een boek en tentoonstelling voor met als titel 

Begraven in het Heuvelland. Daarin besteden we onder andere aandacht aan de begraafplaats in 

Houthem-St. Gerlach en aan begrafenisrituelen. In deze bijdrage aan onze nieuwsbrief volgt hieronder 

een verslag van een begrafenis die in 1916 plaatsvond in de parochiekerk in St. Gerlach. Het is de 

begrafenis van de 37-jarige jonge vrouw Alida Vroomans. Haar begrafenis is beschreven in een recent 

boek over de geschiedenis van de familie Otten (“Een familie tussen Oost en West”, 2023).  

    

Links: overlijdensadvertentie van Alida Vroomans, Limburger Koerier (1916). Rechts: kerkhof St. Gerlach (1913). 

Het kerkhof is aangelegd in de tuin van het voormalige Norbertinessenstift. Bij de aanleg van het kerkhof werd 

een muur gebouwd ter afscheiding van het kerkhof van de tuin. Aan de buitenkant van deze kerkhofmuur, die 

links op de foto zichtbaar is, worden in juni 2024 de kruiswegstaties van Leo Dortants opgehangen.   

Mevrouw Alida (Daatje) Vroomans overleed op 10 mei 1916, drie dagen na de geboorte in Houthem 

van haar dochter Eugenie voorzien van de H. Sacramenten in het St. Jozefziekenhuis in Heerlen. Alida 

werd vervolgens begraven op het kerkhof in St. Gerlach, zo wordt bevestigd in het begrafenisregister 

van de kerk. Ze was getrouwd met Hubertus Otten, die een jaar daarvoor in dienst was getreden van 

de staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen.  

Door een nazaat van Hubertus Otten, zijn kleinkind Jan Otten, werd de begrafenis van Alida Vroomans 

in de Gerlachuskerk onlangs in de familiegeschiedenis als volgt beschreven:  

“Omdat Daatje was gehuwd, werd de kist gedragen door getrouwde uitdragers. Dit waren de broers 

van Hubert en Daatje, maar ook zwager Eugene Spijkers was daarbij. Allen gestoken in zwarte kledij 

met hoge hoed. De dames droegen voiles die hun hele gezicht bedekten. De stoet werd voorafgegaan 

door de harmonie St. Gerlach van Houthem, de harmonie waarin echtgenoot Hubert twintig jaar 

daarvoor ijverig de beugel blies. Helemaal vooraan liep pastoor Van Boven vlak achter drie misdienaars, 
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de middelste met een groot houten kruis, hoog opgeheven. De trommels omhuld met zwarte stof, de 

tred aangepast. De stoet moet niet ver hebben gelopen. Het gezin Otten zou immers in  1915 al zijn 

verhuisd van het pension aan de Broekhemmerweg naar een pand in de Ondersestraat. In de prachtige 

kapel van St. Gerlachus, die nog geen honderd meter van dat huis afligt, vond de dienst plaats. De 

dienst was geheel in de katholieke stijl, in het Latijn. Koormuziek was in die tijd niet gebruikelijk. Alleen 

de priesters zongen tijdens de begrafenisplechtigheid hun Gregoriaanse liederen al dan niet begeleid 

door orgelmuziek. Na de beëindiging van de dienst in de kapel, waarbij als eerste de kist naar buiten 

werd gedragen en op enkele planken op het graf werd geplaatst, volgden de pastoor en zijn 

misdienaars, dan de familie en de andere aanwezigen. De pastoor beëindigde de uitvaart door de 

absolutie, de laatste smeking of aanbeveling uit te spreken waarbij de kist met wijwater werd 

besprenkeld en bewierookt, waarna het lichaam langzaam met touwen de groeve werd ingeleid. De 

eerste schoppen zand bedolven voor de eeuwigheid dit beeld dat zich nu meer dan honderd jaar 

geleden voltrok. Daarmee was voorgoed een episode van een gelukkige familie afgesloten. De sfeer 

van de begrafenis stond in schril contrast met hetgeen er in de directe omgeving leefde. Enerzijds het 

pril ontluikende groen in het pittoreske landschap, de uitbundigheid van de frisse voorjaa rszon, de 

heerlijke geur van alles wat bloeit en anderzijds de donkerheid en treurnis van het afscheid van een 

charmante vrouw in de bloei van haar leven en haar kindje dat nog geen weet had van het leven. De 

aanwezige kinderen die de baar volgden, waren tussen de drie en tien jaar oud.”  

De baby, Eugenie Otten, overleed bijna twee weken na haar moeder, op 23 mei 1916. Otten vraagt 

zich af of Eugenie voor haar overlijden is gedoopt. Mocht Eugenie niet tijdig gedoopt zijn, dan is zij 

misschien net buiten de muren van het kerkhof in St. Gerlach begraven. Zouden haar vader en haar 

zusje en broertjes daar dan bij zijn geweest? Zou er voor Eugenie een begrafenisritueel hebben 

plaatsgevonden? Ons eigen snelle speurwerk leverde op dat Eugenie blijkens een inschrijving in het 

doopregister van de Houthemse parochie regulier is gedoopt 2 dagen na haar geboorte. Een nooddoop 

of bijzetting buiten het kerkhof waren derhalve niet nodig. Over de vader van Eugenie, Hubertus Otten, 

echtgenoot van Daatje, is bekend dat hij na het overlijden van Daatje en Eugenie voor de kost in de 

staatsmijn Wilhelmina bleef werken tot hij in 1929 ontslagen werd. Hij was volgens Otten op dat 

moment op 52-jarige leeftijd een uitgeblust man die leed aan stoflongen. Hij zou niet hertrouwen.   

       
Links: fanfare St. Gerlach rond 1888. Hubert Otten staat vooraan met bugel in beide handen. Direct achter hem 

rechts zijn broer Charles en met de trommel in de hand zijn broer Jan. Rechts: trouwfoto van Hubert en Daatje. 

 

Wilt u met ons komende weken werken aan boek en tentoonstelling “Begraven in het Heuvelland” 

(najaar 2024)? Laat ons dat dan weten via info@vriendenvansintgerlach.nl. Het boek over de 

geschiedenis van de familie Otten bevindt zich in het regionaal historisch archief (RHCL) in de 

Pieterstraat in Maastricht. 

mailto:info@vriendenvansintgerlach.nl
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KLUIZENAARS IN HET MAASDAL 

 
In de vorige nieuwsbrief werd bericht over de woestijnvaders die niet alleen aan de wieg stonden van 

het christelijke monnikendom maar ook van die van de kluizenaars. Vraag in deze bijdrage is of de 

kluizenarij van St. Gerlach in Houthem in de 12e eeuw een bijzonderheid was of dat hij in die eeuw 

slechts één van de vele kluizenaars in het Maas-Rijn gebied was. Dat laatste blijkt het geval te zijn, zo 

blijkt een reis vanaf St. Gerlach langs de boorden van de Maas naar Luik.  

 

Kluizenaars in Maastricht 

Een zeer vroege kluizenaar vinden we al gelijk in Maastricht. Daar leefde de heilige Amor van Aquitanië 

in de 8ste eeuw als kluizenaar en als pelgrim naar het graf van St. Servaas in een kluis op de plek van 

het huidige Amorsplein. St. Amor overleed in Maastricht en werd er bij zijn kluis op het Amorsplein 

begraven. Op dat plein stond in de Middeleeuwen een kapel, die in 1156 of 1157 zou zijn ingewijd. Die 

inwijding vond plaats in de tijd dat St. Gerlach vrijwel dagelijks het graf van St. Servaas bezocht, zodat 

aannemelijk is dat de wijding van deze kapel aan St. Gerlach niet zal zijn ontgaan. De kapel werd in 

1653 afgebroken, zodat nu alleen nog de naam van het plein en een op een zuil geplaatst beeld van St. 

Amor aan deze vroege 8e-eeuwse kluizenaar-pelgrim herinneren. Op de zuil is als chronogram een 

tekst te lezen: sanCtVs aMor DIaConVs traleCtensIbus CIVIbVs Interpres Vere VetVstUs  (“de Heilige 

diaken Amor is sinds mensenheugenis voorspreker voor de burgers van Maastricht).  Relieken van St. 

Amor worden sinds de afbraak van de Amorkapel in de schatkamer van de Servaaskerk bewaard.  

  
Links: reliekenkistje van St. Amor, schatkamer St. Servaas. Midden: de Amorkapel op de 16e eeuwse 

stadsplattegrond van Maastricht van Simon de Bellomonte. Rechts: het beeld van St. Amor. 

  

Enkele kilometers ten zuiden van Maastricht op de St. Pietersberg bij het kasteel van Caestert leefde 

in de tijd van St. Gerlach een kluizenaar met de naam Bovo. In 1126 stelde de bisschop Albero van 

Luik grond beschikbaar aan deze Bovo om op die plek een kapel met uitzicht over het Maasdal te 

stichten gewijd aan Maria Magdalena. Bovo bouwde er vervolgens zijn kluizenarij. In 1169 kreeg Bovo 

toestemming van het Pauluskapittel van Luik om in de omgeving zijn vee te laten grazen. De kluizenarij 

was in 1130 door bisschop Alexander van Gulik overgedragen aan de kanunniken van Neufmous-

tier in Huy. Het klooster van deze kanunniken was rond 1100 gesticht door Peter de Kluizenaar (1050-

1115). Anders dan zijn naam doet vermoeden, was deze Peter geen kluizenaar maar een (beruchte) 

kruisvaarder. Hij speelde als volksprediker een rol bij de mobilisatie van mensen voor de Eerste 

Kruistocht. Aan de kruistocht nam hij ook zelf deel. Rond 1100 keerde hij met vele relieken terug. Zijn 

vermogen zette hij in om in Huy de abdij van Neufmoustier te stichten, waarvan hij tot zijn dood prior 

zou zijn. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alberon_I_van_Leuven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alberon_I_van_Leuven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapel_van_Caestert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Magdalena
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_I_van_Gulik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Neufmoustier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Neufmoustier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoei
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Links: het kasteel van Caestert met rechts een kapel, mogelijk de opvolger van de kluizenarij. Rechts: Peter de 

Kluizenaar (1337), miniatuur uit manuscript Fr. 22495, Maître de Fauvel, Bibliotheque National, Parijs. 

  

De religieuze vrouwen van Luik  

Eva van Luik (1190-1265), Jutta van Huy (1158-1228), Jutta van Borgloon en Maria van Oignies (1177-

1213) waren religieuze vrouwen die in of rond de tijd van St. Gerlach in Luik en omgeving als 

kluizenares of recluse leefden. Ze stonden bekend als heilige vrouwen die soms bijzondere (mystieke) 

ervaringen hadden. Maria van Oignies, die door de kerk zalig is verklaard, kreeg bijvoorbeeld visioenen. 

Zij at geen vlees, was volledig in het wit gekleed en had stigmata. Maria leefde in een kluis bij de priorij 

van Oignies, nadat ze jarenlang lepralijders had verzorgd. In 1213 werd haar leven door Jacob van Vitry 

in een Vita vastgelegd. Deze religieuze vrouwen leefden niet, zoals St. Gerlach, in een kluis in de natuur, 

maar als recluse in een cel bij een kerk of kapel. Zo bracht Jutta van Huy een deel van haar leven door 

in een kluis bij een kapel van het leprozenhuis in Huy en Eva van Luik leefde als recluse in de 

Maartensabdij in Luik. Ook Jutta van Borgloon was een recluse. Zij had zich laten insluiten in een cel 

tegen de koormuur van de kerk van Borgloon, van waaruit zij het gebed van de kanunniken kon volgen. 

Ook Guda van Valkenburg behoorde tot de religieuze vrouwen die zich in Luik als recluse terugtrokken. 

Waarschijnlijk woonde Guda daarvoor met haar gezin op kasteel Genhoes in Oud-Valkenburg. Guda 

werd pas aan het einde van haar leven kluizenares in de Jacobskerk in Luik nadat haar man in 1112 

was gestorven. Zelf overleed ze er in 1125. Een grafsteen herinnert in deze kerk nog steeds aan haar.  

   
Links: Jutta van Huy. Midden en rechts: miniaturen van een recluse. De dameskluizen hadden een venster naar de 

wereld, waardoor de kluizenaressen contact hadden met bezoekers. Ze speelden daardoor, net als de mannelijke 

kluizenaars, een belangrijke rol in de lokale geloofsgemeenschappen. 

 

Op grond van het voorgaande is duidelijk dat St. Gerlach niet de enige kluizenaar in zijn omgeving was. 

Rond Maastricht en Luik waren vele kluizenaars en kluizenaressen met toestemming van de bisschop 

van Luik werkzaam. Aannemelijk is dat Gerlach Bovo gekend heeft en waarschijnlijk heeft hij ook van 

Guda van Valkenburg gehoord, maar de andere genoemde reclusen werden pas na zijn dood actief.  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma%C3%AEtre_de_Fauvel&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visioen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stigmata_(religie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Genhoes_(Valkenburg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud_Valkenburg

